
Bezinningsuur 13 april 2022.                                                                      

Zingen: Psalm 85:1                                                                                  

Gij hebt Uw land o HEER die gunst betoond,                                      

dat Jakobs zaad opnieuw in vrijheid woont.                                            

De schuld Uws volks hebt G’ uit Uw boek gedaan,                               

ook ziet Gij geen van hunne zonden aan.                                             

Gij vindt in gunst en niet in wraak Uw lust,                                         

de hitte van Uw gramschap is geblust.                                               

O heilrijk God, weer verder ons verdriet,                                                  

keer af Uw wraak en doe Uw toorn teniet.                                                                                   

Lezen: Jesaja 53                                                                                                

Gebed                                                                                                 

Meditatie over: “De Vader achter het lijden” n.a.v. NGB art 20                    

Zingen: Alle roem is uitgesloten                                                                      

Alle roem is uitgesloten,                                                             

onverdiende zaligheen,                                                                           

heb ik van mijn God genoten,                                                                   

‘k Roem in vrije gunst alleen.                                                                

Ja, eer ik nog was geboren,                                                                         

eer Gods hand, die alles schiep,                                                                     

iets uit niets tot aanzijn riep,                                                                        

heeft Zijn liefde mij verkoren.                                                                   

God is liefd’, o eng’lenstem,                                                           

mensentong, verheerlijk Hem!    

Alzo lief had God de wereld,                                                                     

dat Hij Zijne een’ge Zoon,                                                                     

voor die afgevallen wereld,                                                                 

overgaf aan smaad en hoon.                                                                         

Ja, schoon wij toch zondaars waren,                                                     

schonk de Heere Zijn gena,                                                                           

stierf Zijn Zoon op Golgotha,                                                             

stierf voor hen die zondaars warem.                                                           



God is liefd’ o eng’lenstem,                                                   

mensentong, verheerlijk Hem!                                                         

Zingen: Leer mij o Heer Uw lijden recht betrachten                                   

Leer mij o Heer Uw lijden recht betrachten,                                

in deze zee verzinken mijn gedachten.                                                     

O liefde die, om zondaars te bevrijden,                                                     

zo zwaar moest lijden.                                                                              

‘k Zie U, Gods Zoon, in eeuwigheid geprezen,                                      

tot in de dood als Mens gehoorzaam wezen,                                         

in onze plaats gemarteld en geslagen,                                                

de zonde dragen.                                                                                     

Dit breekt mijn trots, waar zou ik nog op bogen?                                       

Ik lig in ’t stof, maar God komt mij verhogen,                                     

nu ik van vijand Gods en tegenstander,                                                  

in vriend verander.                                                                                       

Daar G’ U voor mij hebt in de dood gegeven,                                    

hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?                                            

Zou ik aan U voor zulk en bitter lijden,                                                     

mijn hart niet wijden?                                                                   

Meditatie over “De Zoon in het lijden” n.a.v. NGB art 21                          

Zingen: Ik wil mij gaan vertroosten                                                                 

Ik wil mij gaan vertroosten,                                                                       

In Jezus’ lijden groot, al is ’t geweest ten boosten,                                

het kan nog worden goed.                                                                      

Al om mijn zondig leven,                                                                       

ben ik met druk bevaan,                                                                         

dat wil ik gaan begeven,                                                                

o Jezus zie mij aan!                                                                                  

De tijd heb ik verloren,                                                                                  

die Gij mij hebt verleend.                                                                        

Naar U wild’ ik niet horen,                                                                   



in zonden zo versteend.                                                                         

Zeer traag ben ik tot deugden,                                                                       

al heb ik goed vermaan,                                                                     

oorsprong der eeuw’ge vreugden,                                                                   

o Jezus zie mij aan!                                                                                     

Al ben ik vol van zonden,                                                                                  

wil mij gedachtig zijn.                                                                             

Uw deugd is zonder gronden,                                                                           

de schulden zijn al mijn!                                                                   

‘k Erken het, al is ’t spade,                                                                            

o wil mij niet versmaan.                                                                               

U smeek ik om genade,                                                                            

o Jezus  zie mij aan!                                                                     

Meditatie over: “De Heilige Geest en het lijden”, n.a.v. NGB art 22               

Zingen: O hoofd bedekt met wonden                                                             

O hoofd bedekt met wonden,                                                          

belaan met smart en hoon,                                                                          

o hoofd, ten spot omwonden                                                                    

met enen doornenkroon.                                                                           

Eertijds gekroond met stralen                                                                   

van meer dan aardse gloed,                                                                  

waarlangs nu drupp’len dalen,                                                         

‘k breng biddend U mijn groet.                                                              

Van al de last dier plagen,                                                                           

met goddelijk geduld,                                                                               

o Heer door U gedragen,                                                                         

heb ik, heb ik de schuld.                                                                           

Och zie, hoe ‘k voor Uw ogen,                                                                  

hier als een zondaar sta                                                                                 

en schenk vol mededogen                                                                              

een blijk van Uw gena.                                                                                                          



Als ‘k eens van d’ aarde scheide,                                                    

och wijk dan niet van mij.                                                                      

Als ik de doodssnik beide,                                                                     

och, sta dan aan mijn zij.                                                                      

En wordt mijn strijd het bangste,                                                                      

laat dan in angst en pijn,                                                                       

Uw doorgestane angste,                                                                   

mij tot vertroosting zijn.                                                                  

Dankgebed                                                                                                     

Zingen: Psalm 103:5 en 6                                                                                     

Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden,                                                 

noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden.                             

Hij is het die ons Zijne vriendschap biedt.                                         

Hij handelt nooit met ons naar onze zonden,                                             

hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden,                                 

Hij straft ons, maar naar onze zonden niet.                                              

Zo hoog Zijn troon moog’  boven d’  aarde wezen,                                   

zo groot is ook voor allen die Hem vrezen,                                                

de gunst waarmee Hij hen wil gadeslaan.                                             

Zo ver het west verwijderd is van ’t oosten,                                                 

zo ver heeft Hij om onze ziel te troosten,                                              

van ons de schuld en zonden weggedaan. 


